
Content Warning: ik ben pissig en niet genuanceerd, reageer als ik verkeerde dingen schrijf zodat
ik het in het vervolg anders doe Vorige maand was ik bij een praatje over toegankelijkheid, daar
zag ik het logo van diversiteits- maand wat het silhouet van de stad is met puzzelstukjes in 
regenboog kleuren, ik heb navraag gedaan bij wat autisten die bevestigden dat ze het 
puzzelstukje vervelend vinden omdat die door de lobby voor kindermishandeling wordt gebruikt 
die doet alsof autisme een ziekte is die genezen moet worden desnoods onder dwang beter 
bekend als ABA of conversie “therapie”  Ik had de persoon van de organisatie er toen niet op 
aangesproken omdat ik in gesprek was met een wethouder waarom PGB voor hulpmiddelen beter
is voor iedereen behalve het bedrijf (meyra, welzorg etc)wat als tussenpersoon tussen 
leverancier, client en gemeente. Alles poilijker maakt.

Dus had ik een mail naar de organisatie gestuurd, daar heb ik geen reactie op gehad.

Vandaag was ik naar hun locatie gegaan om ze te informeren over hun ongepaste keuze voor 
het puzzel stukje in hun logo.



Er was een lobby met standaard ngo prut met vage uitspraken in een mooi jasje.

Toen ik de 2e keer de bel liet afgaan kwam iemand een beetje bot vragen wat ik wilde, ik zei 
diversiteitsmaand waarna die me naar de andere deur wees waar ik wel iemand had zien werken,
ik vond het vreemd dat die niet naar me toe was gekomen.
Na aan te hebben geklopt kwam de lange man die ik op die avond had willen aanspreken een 
beetje bruusk voor me staan en vroeg wat ik wilde, ik wilde in gesprek over het logo.
Hij zei dat ze mijn mail hadden ontvangen ( ik raakte geïrriteerd dat ze geen reactie hadden 
gestuurd)
Nog voor ik daar iets over kon zeggen zei die dat ze het logo niet kunnen aanpassen, waarom?
‘Dan gaan waarschijnlijk andere mensen klagen’ 
Door die uitspraak kreeg ik bijna een rode waas. Dus zei ik tegen hem: ‘ ik word nu pissig dus
ga ik weg,
 doei flapdrol.

Ik word hier zo pissig van gelukkig kon ik wat frustratie kwijt aan de telefoon met een vriendin

Dit deed me aan de zine: Accomplices Not Allies: Abolishing the Ally Industrial Complex
denken


